
 
 
 

Op kamp rond de wereld 





Beste Rapertingse wereldreizigers 
Beste ouders 
 
Onze hoofdleiding is onlangs op een grote reis geweest. 
Tijdens deze reis waren ze druk bezig met het verzamelen 
van jullie kampaandenkens. Ze konden door de vele culturen 
veel inspiratie opdoen. 
 
Na weken reizen, trokken ze terug naar Rapertingen. 
Eenmaal thuis aangekomen, deden ze hun valiezen open en 
zagen ze plots dat de kampaandenkens er niet meer in 
zaten! Natuurlijk brak er onmiddellijk paniek uit want we 
vertrekken binnenkort op kamp. 
 
Er zit niks anders op dan de hele reis nog eens over te 
doen. Zo kunnen we goed zoeken en komen we ze hopelijk 
ergens terug tegen. 
 
Dit gaat helaas niet alleen lukken. Gelukkig krijgen we hulp 
van Tom en Annemie. Zij kennen heel veel van de wereld en 
gaan ons dus perfect begeleiden.  
 
Daarnaast willen wij ook jullie hulp vragen om de zoektocht 
tot een goed einde te brengen. 
 
Komen jullie mee op onze zoektocht? 
 
We spreken af op 31 juli. 
 
Tot dan! 
De leiding 
 
 
 
 
 
 



10 dagen kamp met jullie leiding! 

Roodkapjes Jim 

 

 

 

Jongkapen  Clubs  

Jongsim 

Tine Van Houdt 
Lucas Bollen 

 

Kermies  

Maite Henskens 
Fien Donné 

Kookies  
Jenny Henckaerts 
André Henskens 

Johan Vanvinckenroye 
Paulette Baerts 
Els Cornelissen 
Lambert Peters 

 

Erika Paps 
Nicole Houben 
Katrien Wuyts 
Chris Henskens 
Griet Bortels 

Proost  
Parochie Sint-Jozef 

Rapertingen 

Nicolas van Eckeren 
Lennart Verjans 

Roos Coteur 
Merith Joris 

Anne-Lore Mangelschots 
Elke van Baar 

Maite Henskens 

Manu Segers 
Vincent Bloemen 

Springers 

Joke Van Houdt 
Janne Oberfeld 

Knapen  
Hidde Brands 
Kian Bartelet 
Lars Verjans 

Hoofdleiding 

Fien Donné 
Daan van Baar 



 Hoeslaken, kussen en kussensloop 
 Slaapzak 
 Pyjama  
 Verkleedkleren in thema van de WERELDREIS! 
 Knuffeldier & stuk speelgoed (niet te waardevol) 
 4 handdoeken & 4 washandjes 
 6 keukenhanddoeken 
 Toiletgerief in toiletzak (kam/borstel, zeep in 

doosje, tandpasta en tandenborstel, shampoo, …) 
 Voldoende ondergoed, sokken & zakdoeken 
 Speelkleren: shorts (voor overdag),  

T-shirts, lange broek (voor ’s avonds), warme 
truien (denk eraan we gaan op kamp: géén  

 zondagse kleren) 
 Badpak/zwembroek & badhanddoek 
 Vuil linnenzak  
 Wandelschoenen, sportschoenen, laarzen,  
 pantoffels & reserveschoenen 
 Regenjas 
 Plat bord, soepkom & beker in plastiek  
 Bestek 
 Drinkbus (min.0,5l) 
 Voldoende zonnecrème 
 Pet of hoedje 
 Schrijfgerief, adressen, enveloppen &  
 postzegels om een briefje te kunnen schrijven 
 Enkele boekjes voor tijdens de platte rust 

(schrijf je naam hierin anders  verlies je ze  
 misschien) 
 Zaklamp 
 Stick tegen teken: vraag raad bij uw apotheek 
 
Enkel voor de Jongsim & Kermies: 
 Veldbed of luchtmatras 
 Helm voor fietstochten 
 Reserve band & plakmateriaal 
 Fiets laten nakijken voor vertrek  

Wat hebben we nodig om op kamp 
te gaan? 



Valies - advies 
Voorzie alle spullen van een naam en een groepsnaam.  
Vooral bij de jongste groepen is dit de enige manier om de 
jaarlijkse voorraad verloren voorwerpen tot een minimum te 
beperken. 
 
Voor de kleintjes kan het handig zijn om vooraf 10  
pakketjes klaar te maken met daarin een onderbroek,  
sokken, een T-shirt en een short. Zo kan uw kind iedere dag 
een pakketje uit zijn of haar valies nemen. Neem de tijd om 
samen met uw kind de valies in te pakken. Zo weet uw kind 
beter waar alles steekt en welke spullen hem/haar  
toebehoren. 

Ieder jaar nemen we een hele berg verloren voorwerpen 
mee terug naar Rapertingen. Daarom vragen we om de  
kleren van de kinderen te voorzien van een naam of om ze 
duidelijk te markeren.  
De voorwerpen zullen in de lokalen liggen tot de laatste  
activiteit van september. Er zullen ook foto’s gemaakt  
worden en op Facebook geplaatst worden zodat u de  
voorwerpen kan bekijken. 

Neem niet teveel snoep, koeken of frisdrank mee! De  
Kookies doen immers elke dag hun uiterste best om  
heerlijke maaltijden te bereiden.  
Om te voorkomen dat de kinderen teveel snoepen,  
verzamelt de leiding op de eerste dag al het snoep. Iedere 
middag, na de platte rust, krijgen de kinderen een snoepje.  

Verloren voorwerpen 

Snoep - koeken - frisdrank 



frisdrank 

Gsm, tablet, Playstation, muziekinstallaties, flatscreens, de 
nieuwste Iphone 9, … . Deze dingen horen niet thuis op 
kamp. Indien nodig is er steeds een leider of leidster met 
een GSM aanwezig. Boodschappen doorgeven vanuit  
Westmeerbeek doen we via de post.  
Mochten er toch kinderen zijn met een GSM dan wordt  
de GSM bij de leiding aan de kant gelegd en op de laatste 
kampdag aan de ouders teruggegeven. 

Indien uw kind medicatie moet nemen op kamp, geeft u de 
medicatie, voorzien van de naam van uw kind en samen met 
de identiteitskaart af aan de leiding bij het brengen van de 
bagage. Wij noteren dan wanneer de medicatie genomen 
moet worden en zorgen er ook voor dat dit gebeurt.  
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om geen pijnstillers e.a. mee 
te geven in de valies van uw kind. In geval van ziekte  
beschikken wij over een zeer uitgebreide EHBO koffer en 
raadplegen wij een dokter. Dit om te vermijden dat uw kind 
onnodig medicatie neemt.  

SOS Maite 
Voor een dringende boodschap of melding kan u contact 
opnemen met onze hoofdleidster:  
Maite Henskens: 0476/61 79 27 

Gsm’s, tablets, ... 

Medicatie 



  Post 
Brieven en/of kaartjes zijn welkom op dit adres: 

Jeugdverblijfcentrum Dakananders 
KSA Rapertingen 

(naam van uw kind) 
Beekstraat 23 

2235 Westmeerbeek 

Foto’s 

Er zullen ook foto’s genomen worden van de  
activiteiten op kamp. De foto’s zullen op bepaalde 
momenten op onze facebook– en instagrampagina  
geplaatst worden.  

 



Kostprijs 
 
Wij proberen de kampprijs zo laag mogelijk te  
houden.  
 
Dit jaar bedraagt de kampprijs   
• € 200 voor het eerste kind.  

 
• Een 2de,3de,... kind gaat mee  voor € 190. 
 
Indien het bedrag te groot is kan u hoofdleidster  
Maite Henskens contacteren op het nummer 
0476/61 79 27 
 
De kampprijs is veel geld, maar dit dekt zelfs nog 
niet al onze kosten. En bedenk maar eens wat je er  
allemaal voor in de plaats krijgt. 
 
• 10 dagen spel en avontuur 
• 10 overnachtingen 
• Huur kampplaats waarvan de prijs jaar na jaar 2% 

stijgt 
• 3 lekkere maaltijden per dag (meestal 2x warm) 
• Elke dag vers fruit & groenten  
• Water- en elektriciteitsverbruik  
• Verzekeringen  
• Vervoerskosten  
• Knutsel– en spelmateriaal 
• EHBO-voorzieningen 
 
 
Gelieve te betalen vóór maandag 29 juli 2024. 
U kan het kampgeld overschrijven op het  
rekeningnummer BE49 7460 1001 2771 van KSA  
Rapertingen. In de mededeling vermeldt u de naam, 
voornaam en groep van uw kind.  



Belangrijke data 
Dinsdag 30 juli 2024 tussen 18u00 en 20u  
We verwachten alle leden aan de lokalen met zijn of 
haar bagage. Voorzie de bagage van een naam. 
Gelieve de identiteitskaart en indien nodig de  
medicatie af te geven. We vragen om, indien beschik-
baar, de Buzzy Pazz van uw kind af te geven. Nor-
maal krijgen alle kinderen die in Hasselt wonen dit 
gratis. Dit is enkel voor de Roodkapjes,  
Jongknapen, Springers, Knapen, Jim en Clubs. 
 
Wie nog geen uniform (KSA T-shirt: €15) heeft, kan 
dit bij het inleveren van de valiezen nog kopen.  
 

Maandag 31 juli 2024 om 10u00 
We verwachten de leden in uniform (witte KSA  
T-shirt + blauw sjaaltje + short naar keuze) aan 
de lokalen om zo met de bus naar de kampplaats te 
vertrekken. Wees zeker op tijd, want we hebben een 
strakke planning! 
 
Neem voor ‘s middags jouw picknick en een drankje 
mee. Steek ook een reserve T-shirt in je rugzak  
zodat jouw uniform nog even proper kan blijven. 
 
 
 
 



Vrijdag 9 augustus 2024 om 16u 
Vanaf 16u zijn jullie welkom op de kampplaats. We 
serveren jullie een hotdog, koffie, een stuk over-
heerlijke Limburgse vlaai,…! 
 
Rond 18u30 zal er een slotformatie volgen om het 
kamp samen af te sluiten waarna de leden naar huis 
mogen gaan.  
 



Luizen 
Zoals de meesten onder jullie wel weten, hebben we in het 
verleden al eens last gehad van luizen. Dit is niet prettig 
voor zowel de leden als de leiding. Het behandelen van de 
luizen tijdens het kamp neemt veel tijd in beslag. Hierdoor 
verliezen we veel mogelijkheden om leuke activiteiten te 
doen. 
 
We vragen daarom om jullie kinderen zeker een week op 
voorhand grondig te controleren en indien nodig te  
behandelen.  
 
Mogen wij u ook vriendelijk vragen om neetresten te  
verwijderen uit het haar van uw kinderen. Vraag raad aan 
uw apotheker als u hierbij hulp nodig heeft. 
 
Wij zullen dit jaar ook weer even controleren op luizen als 
jullie de valiezen brengen op dinsdag 30 juli. 
 
 



D-A-N-K-U ! 
Er zijn een hele hoop mensen en bedrijven die tijdens het 
kamp, maar ook doorheen het jaar, voortdurend voor KSA 
Rapertingen  klaar staan. Zij geven ons net dat duwtje in de 
rug dat we meer dan nodig hebben en waarvoor we zo  
dankbaar zijn. Daarvoor allemaal hartelijk “Dank je wel !”. 
Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer rekenen op jullie 
waardevolle steun en inzet! 
 
Tuincentrum Philippaerts 
Fruitbedrijf Geerdens-Baerts 
Parochie Sint-Jozef Rapertingen 
Maes koffie 
Veiling Belorta 
Hoeveslagerij De Mot 
Stadsbestuur Hasselt 
KSA Nationaal 
 
En iedereen die ons heeft geholpen. 
 
 
Ouders, familie, vrienden of kennissen die groenten, fruit 
of ander lekkers hebben, mogen een seintje geven aan 
hoofdleidster Maite Henskens op het nummer:  
0476/61 79 27 
 
Alvast bedankt voor uw steun. Via deze weg helpt u KSA  
Rapertingen goed vooruit!! 



Op 31 juli 2024 vertrekken de Jongsim en de  
Kermies vanuit Rapertingen met de fiets naar het 
jeugdverblijfcentrum Dakananders in  
Westmeerbeek.  
De Roodkapjes, Jongknapen, Springers, Knapen, Jim 
en Clubs gaan met de bus naar de kampplaats. 
 
Op 9 augustus 2024 kunnen de ouders hun kinderen  
komen ophalen op de kampplaats. 
 

Adres 
Jeugdverblijfcentrum Dakananders 

Beekstraat 23 
2235 Westmeerbeek 

Hoe geraak ik ter plaatse? 



 



Het avondlied 
 
 
 

O Heer, d’avond is neer gekomen. 
De zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen, 

en verre sterren staan alom… . 
Wij knielen neer om u te zingen,  

in ‘t slapend woud, ons avondlied. 
Wij danken u voor wat w’ ontvingen, 

Wij vragen Heer verlaat ons niet. 
 
 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze bêe. 
Luist’rend, fluisterend kruinen mee, 

en sterren staren teder… . 
Geef ons Heer, 

Zegen en rust en vree 


